
PG Aalden Zondag 11 januari 2026
Eerste zondag na Epifanie
liturgische kleur: Wit

Intrede

Welkom, door de diaken
- wij gaan staan -

Intredelied: Lied 215: 1, 2, 3 en 4 ‘Ontwaak, o mens de dag breekt aan,’

Groet en bemoediging

Wij zingen: Lied 215: 5 en 6
- wij gaan zitten -

Kyrie
Gebedsintenties beantwoord met Lied 301f: Heer ontferm u

Glorialied: Lied 304: 1, 2 en 3 ‘Zing van de Vader die in den beginne,’

Gebed bij de opening van de Schriften

De Schrift, gesproken en gezongen

Eerste lezing Jesaja 42, 1 t/m 7 (NBV21) (Geert)

Zingen: Lied van Jesaja Lied 529: 1, 2, 5 en 6 ‘Mijn dienstknecht, mijn geliefde’

Evangelielezing Mattheüs 3, 13 t/m 17 (NBV21) (Geert)
Derde lezing Handelingen 10, 34-38 )NBV 21) (Geert)

Zingen: Lied 524: 1, 2 en 3 ‘Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan’

Uitleg en verkondiging

Antwoordlied: Lied 524: 4 en 5 ‘Gij rijst uit onze dood en van omhoog’’

Dienst van de gaven en gebeden

Toelichting bij de gaven, door de diaken
Bestemming bloemen en mededelingen

Inzameling van de gaven
- Tijdens de inzameling wordt het dank- en voorbedenboek in de kerk gebracht -



Gebeden
Gebed over de gaven
Dank- en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader (gezamenlijk gebeden)

Zending en Zegen

Slotlied: Lied 275: 1 t/m 5 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’

Zegen met gezongen Amen


